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Ik ben in 1942 geboren in de stad Groningen en getogen in Assen. Daarna heeft mijn 
loopbaan als econoom zich ook geheel in het Noorden van het land afgespeeld. Ik 
ben en voel me dus een volbloed Noorderling.
Vanaf mijn studententijd heb ik me altijd voor politiek geïnteresseerd en mij met het 
Noorden betrokken gevoeld. Als zodanig heb ik ook vele jaren als columnist van de 
Drents-Groningse Pers over sociaal-economische aangelegenheden geschreven. De 
achterstelling van ons landsdeel door de Haagse politiek is mij daarbij al lang een 
doorn in het oog. Om die reden ben ik in 2006 lid geworden van de Partij voor het 
Noorden en heb ik meegeschreven aan het nieuwe Raamprogramma van deze partij 
voor 2011-2015. 
Een van mijn hobby's is het beschrijven en fotograferen van de Drentse natuur en 
hierover berichten publiceren op mijn weblog NatuurfotoNoord. 


