
Gineke Radix-Feijen

Geboren in Arnhem. getogen in Emmen, gewoond in Veendam en Bovensmilde en woon 
nu ‘op de Smilde' en voel me hier erg thuis.
Ben 51 jaar, getrouwd met Jan en samen runnen we ons Sportcafé met veel plezier, 
daarnaast hebben we een webwinkel. Ik heb twee dochters en een fijne schoonzoon.
Na de Havo ben ik werkzaam geweest in de oogheelkundige praktijk van het 
Scheperziekenhuis in Emmen.
Na de geboorte van Marieke en Marleen, tot ze naar de basisschool gingen, niet in 
dienstverband gewerkt maar vrijwilligerswerk gedaan. 

In 1989 begonnen als secretaresse op een scholengemeenschap in Veendam. In 
december 1992 verhuisd naar Bovensmilde. Vanaf zomer 1993 werkzaam geweest bij het 
PGSJ in Beilen als jeugd- en jongerenwerker en daarna bij de kinderopvang ASKA als 
accountmanager. Vanaf zomer 1997 samen met Jan in ons Sportcafé. 

Al vanaf mijn jeugd heb ik belangstelling voor de politiek. Ik wil vooral samenwerken, 
bruggen slaan. Luisteren naar elkaar en open staan voor elkaar. Idealen hebben we 
genoeg en we krijgen nu de kans om hier actief wat mee te doen. Kritiek is er genoeg en 
laten we die proberen om te zetten naar een positieve uitvoering. Kritisch maar met 
respect, idealistisch maar reëel. Vertrouwen hebben in elkaar, zaken signaleren en er wat 
mee doen. 

Het streven van mij is, om de jeugd meer bij de politiek te betrekken en er enthousiast 
voor te maken. Ook om actief mee te denken. De Onafhankelijke politiek vind ik belangrijk. 
Politiek vanuit de bevolking, van onder op en niet van boven af. 

Ik ben voorzitter geworden van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk en daar zit ook veel 
werk in. Maar de jeugd heeft mijn aandacht en ik probeer daar een goede invulling aan te 
geven. Ik hoop natuurlijk op een goede verkiezingsuitslag


